Werken & Undernemen

De Rakket -
Tennis & maore

R.

DE RAKKET

tennis & more

Al 50 jaar is TC De Rakket, of 'Het
Blok' van vroeger, een begrip in
Hulshout. Lynse, uitbaatster van
het eetcafé, vertelt ons meer over
de zaak.

EETCAFE - ‘De Rakket wordt nog
steeds gezien als een tennisclub -
wat we ook zijn - maar we zijn veel
meer dan dat. We zijn dan ook blij
dat mensen beseffen dat ze hier ook
terecht kunnen om iets te drinken

of te eten, en dat ze daarvoor niet
verbonden hoeven te zijn aan de
tennisclub. Bovendien zijn wij elke
dag open vanaf 10.00 uur; het
sluitingsuur durft al eens te variéren.
Enkel op maandag openen we pas
om 17.00 uur. Tijdens het winter-
seizoen van de tennis (september

- juni) zijn wij in het weekend zelfs
open vanaf 08.30 uur.’

‘Wij noemen het een eetcafé en
geen brasserie, omdat het voor ons
allemaal wat losser mag zijn. Kom
je thuis na een lange dag en heb je
geen zin meer om te koken, maar
ook niet om je op te kleden? Awel,
dan rij je naar de Rakket. Dat willen
we eigenlijk bereiken. Kom je hier
met kinderen en blijven die niet stil-
letjes op hun stoel zitten, dan is dat
allemaal geen probleem. ledereen is
hier welkom.’

‘Qua gerechten hebben we wel wat
keuze. Je kan hier terecht voor een
croque, broodje, dagsoep, finger-
good, pizza, hamburgers, pasta’s,
videe, stoofvlees ... noem maar
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op. Daarin verschillen

we niet zo hard van een
brasserie. We maken
ook alles zelf omdat we
versheid toch wel heel
belangrijk vinden. Wel
hebben we een winter- en
een zomerkaart. In de
zomer is ons aanbod iets
beperkter omdat het hier
dan rustiger is. Anders
moeten we te veel weg-
gooien.’

TENNIS - ‘Wij hebben zes buitenter-
reinen en vijf binnenterreinen. Het
zomerseizoen loopt van april (paas-
vakantie) tot half september. Dat is
ook de periode dat onze buitenter-
reinen in orde zijn en dat je hier kan
tennissen van zodra het licht is tot
het donker wordt. ledereen is hier
welkom; alleen kunnen leden hun
terrein online reserveren en moeten
niet-leden hiervoor bellen. Je kan
twee uren per keer reserveren. Het
is dus niet zo dat je op maandag
voor een hele week kan reserveren.
Als je twee uur voorbij zijn, kan je
de volgende twee uur reserveren.
Zo proberen we iedereen de kans
te geven om te komen tennissen.
Tijdens het winterseizoen is er een
vaste winterverhuur tussen 18.00 en
22.00 uur.’

‘Verder organiseren wij lessen voor
jong en oud. Deze lessen gaan
eigenlijk alle dagen van de week
door, maar de groepslessen staan
gepland op woensdag van 14.00 tot
18.00 uur en op zaterdag van 08.30
tot 14.00 uur. Je kan hier privéles,
groepsles alsook conditietraining
volgen. Verder hebben we ook een
start to tennis voor mensen die 18+
zijn en eens willen kijken of tennis
iets voor hen is. Tijdens 9 lessen leer
je de basistechnieken.’

HANDELAAR IN DE KIJKER
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‘Het fabeltje dat tennis een dure
sport is, is niet waar. Een sport
maak je zo duur als je zelf wil. Zo-
merlid ben je hier voor 140 euro en
winterlid voor QO euro.’

HUISELIJK - ‘De eigenaars hebben
de zaak 7 & 8 jaar geleden zeer
mooi gerenoveerd. Wij baten het uit
en proberen het eetcafé gezellig en
huiselijker te houden, dat vinden wij
heel belangrijk. Mensen moeten zich
hier ‘thuis komen’ en ledereen moet
hier kunnen binnenstappen en zich
goed voelen.’

‘De samenwerking tussen ons en de
tennisclub zit heel goed. Dat is ook
belangrijk voor die huiselijke sfeer.
Evenementen organiseren wij dan
ook altijd samen. Binnen onze club
kent iedereen iedereen. Je bent
geen nummer, iedereen is en mag
hier zijn eigen persoon zijn. ledereen
babbelt met iedereen. Dat maakt
het ook zo leuk bij de Rakket.’

‘Verder hebben wij ons ook op
gezinnen gericht. We hebben een
mooi terras achteraan. Het voordeel
is dat je niet aan een drukke baan
zit en dat je echt kan genieten van
de rust. Kinderen hebben hier een
buitenspeeltuin, maar ook binnen
hebben wij een mooie speelhoek.
Kinderen gaan hier altijd wel iets
vinden om zich te amuseren.’
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